DE VISION TRIP
VAN ALONGSIDERS

Je bent een jongvolwassene en merkt dat God iets
aan het doenis in je leven. Je wilt Hem beter leren
kennen, voor Hem gaan, Hem dienen. Je bent klaar
om stappen te zetten en jezelf te geven. Maar je
zoekt nog naar richting, naar visie.

Ga met ons mee naar de plek waar een beweging
begon van duizenden jongeren, Alongsiders, die
samen Jezus willen volgen. Beleef, als hoogtepunt van
je reis, een Alongsiderskamp op Shalom Valley en
ontmoet jongeren die niet stil blijven zitten, maar die
voluit willen leven en die dit leven willen doorgeven
aan de volgende generatie.

Ontdek wat dit betekent voor jouw eigen leven.

Stel je voor... je arriveert op Shalom Valley, een
prachtig kampterrein aan de zuidkust van Cambodja,
in Kep. De zon schijnt, palmbomen wuiven en je bent
omringd door meer dan 100 andere Alongsiders.
Samen beleef je het kamp van je leven - vol sport,
aanbidding, trainingen, fun en echte ontmoetingen.

Je hoort de rauwe, eerlijke verhalen van jongeren uit
Cambodja. Over de heftige omstandigheden waar ze
uit komen. Maar ook over hoop. Over wat God in hun
leven doet. Over herstel, geloof en kracht. Shalom
Valley is niet zomaar een plek - het is een plek van
vrede. Van Gods Shalom.

Afhankelijk van de interesses van je groep bezoek je
ook andere plekken - een missionair ziekenhuis, een
eerlijke kledingfabriek of locaties waar je van dichtbij
het onrecht in dit land ziet.

En natuurlijk is er ook ruimte om het land te
ontdekken en de Cambodjaanse cultuur echt te
beleven - van kleurrijke markten tot tropische
uitzichten.

Deze reis is geen standaardpakket. Geen ‘one-size-
fits-all'. Het is een unieke, op maat gemaakte ervaring

die je leven zal veranderen.

Jij bent van harte uitgenodigd. Ga je mee?

WE WALK ALONGSIDE THOSE WHO WALK ALONE
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JOUW VISION TRIP BEGINT AL IN NEDERLAND!

Na je aanmelding plannen we een intake met jou als
deelnemer, omdat we het belangrijk vinden elkaar
echt te leren kennen. Na de zomer gaan we als groep
aan de slag. Je leert in drie zaterdagen meer over de
Cambodjaanse cultuur, over Alongsiders als
beweging, over elkaar als groep en natuurlijk over het
kamp waar je naartoe gaat. Je krijgt een aantal toffe
boeken om te lezen en we bereiden samen het
programma voor. Deze voorbereidingsdagen zijn
geen extraatje, maar een waardevol en vast
onderdeel van de reis.

Verwacht een leuke, hechte groep van zo'n 10-15
personen, ervaren groepsleiders en een ervaring die
je compleet uit je vertrouwde kaders haalt - in the
best way possible.

Tijdens de reis bezoek je, naast Shalom Valley, ook
andere bijzondere plekken, zoals Alongsiders in
Phnom Penh. Je ontmoet de lokale staff, krijgt een
indruk van de cultuur, en leert meer over het werk
dat hier elke dag gebeurt. We brengen een bezoek
aan Toul Sleng, het genocide museum van Cambodja.
Een confronterende plek, maar belangrijk om te
begrijpen wat dit land heeft doorgemaakt. Want als je
de jongeren hier echt wilt leren kennen, helpt het om
ook hun geschiedenis te kennen.

Daarnaast is er ruimte voor ontspanning en geniet je
van leuke plekken in dit prachtige land. Denk aan een
trip naar Kampot - een gezellige stad aan de rivier -
of een relaxte stranddag op een tropisch eiland.

PRAKTISCHE INFO

e Opgave: tussen 14 maart en 371 augustus 2026
e Groepsgrootte: 10-16 jongvolwassenen

o |eeftijd: vanaf 18 jaar

e Kosten: 2000,- euro (*)

e Voorbereidingsdagen Vision Trip:
o Zaterdag 26 september 14:00 - 20:00 uur
o Zaterdag 31 oktober 14:00 - 20:00 uur
o Zaterdag 28 november 14:00 - 20:00 uur

e Vjsion Trip 1-16 januari 2027 (deze data worden
definitief als de groep compleet is en de tickets
zijn geboekt)

e Na de Vision Trip:
o Zaterdag 13 februari 14:00 - 20:00 uur
evaluatie en voorbereiding voor D-Day
o Zaterdag 13 maart 12:00 - 22:00 uur D-Day

De D-Day is het moment waarmee je jouw Vision Trip
afsluit. Je geniet van een middag vol leuke workshops
die je helpen het volgen van Jezus verder vorm te
geven in je leven van elke dag.

Gevolgd door een feestelijk moment in de avond, de
Worship 'n Share, waarop we, samen met familie,
vrienden, sponsors en andere betrokkenen, God
danken en getuigen van wat Hij tijdens de reis heeft
gedaan. Dit is gelijk het moment dat we mensen
uitnodigen zich op te geven voor de volgende Vision
Trip in 2028!

*De helft van de kosten is voor tickets en de helft voor de reis zelf.
Als dit niet haalbaar is, neem dan contact op om samen met ons te
kijken wat mogelijkheden zijn. Bij aanmelding doe je een
aanbetaling van 200 euro.

AANMELDEN

Via de QR kom je op onze website met meer info en
de mogelijkheid om je plek te reserveren.

Een vraag? Mail naar: info@alongsidersnederland.org
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https://martjan-vandermaas-wrhx.rocketspark.co.uk/d-day

